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Harflerin 
! arasında bir 

| bitki ismi gizli. 
| Burada 
karmakarışık halde gördüğünüz harflerd olanlar b 


Bir turistik ileemiz Bu il çenin — ismini siz Obulacaksı 


bunlar 

şekilde niz. Aslında sıralarsanız bu fazla uğraşma: bitkinin ne niza gerek 


yok, Resirulere bakın ve bun ların ilk harflerini karşısında- ki kareye ya zın olsun bit- 


olduğur a öğrenebilir siniz. 


Liz İzel İlel İs) 


p Sami'nin yaptığı yaz ödevinde İş size kaldı bazı rkamlar sinmiş 

Bu durumda, soldan sığa ve 

yukardan aşağı bütün işlemlerin doğru çıkması için boş 

yerlere hansi sayıların yazılması gerektiğini bulma işi de artık 

size kalıyor. 


İki yarım daire görülüyor. 
Birinin yanında A, B, C veG harfleri, diğerinin yanında İse 1,2,3 ve 4 rakamları var. Bu yarım daireleri tamamlarsak, çemberler hangi harf ve rakamın üstünden geçer? 
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BAYRAK YAPAN... 


Sevgili Çocuklar, 

Şu Ağustos ayında, yurdun neresinde olursanız olunuz, şöyle bir çevrenize bakınca, bir bolluk göreceksiniz: Silolar buğdayla; ii sergiler meyva ve sebzeyle dolmaktadır. Sayısız meyva ve sebzeler- de renklerin en güzelini bulursunuz. Fatih'in top gülleleri kadar iri karpuzlar, Denizli'nin Pamukkale'si gibi pamuk yığınları, meyva '. 
yüklü dallarını zor kaldıran ağaçlar... 

Bu ürünler, bunları veren bereketli topraklar, bize Ata yadigârıdır. Kutsal topraklarımız ataların kanları ile sulandığı için bereketlidir, değerlidir. Lİ ii 

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR. 

TOPRAK, UĞRUNA ÖLEN VARSA VATANDIR. a 

diyor bir şairimiz. 

Vatanı olan ona dört elle sarılır. Onu, savaşta kanımızla, barışta alınterimizle sularsak, bizi besler, bağrına basar, yüceltir. 

Tarih boyunca Ağustos ayında kazanılan zaferleri yorumlarken, bu gerçeği asla unutmayalım. O zaferleri kazanan atalarımizla övünelim, onlara lâyık olmak için çalışalım, atalariyla gurur duyarak çalışan gençlerimize güvenelim, 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar, 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Yİ 


GÖÇMEN KAZLAR NİYE 
V ŞEKLİNDE UÇAR ? 
A AA 


TÜRKLERDE KÂĞIT PARA... 


Dünyanın en eski alış-veriş maddelerinden biri hiç şüphesiz "PARA" dır. Çeşitli şekillerde hazırlanan paralar binlerce yıl insanoğlunun elinde, kesesinde, koynunda gezmiştir. 

Türklerin de Orta Asya'dayken kâğıt para kullandıkları birçok kayıtta yazılıdır. Özellikle komşu ülkelerle yapılan alış-verişlerde Türkler ! 

"Çek" adı verilen kâğıt para kullanırlardı. Moğollarda ilk kâğıt para ise Cengiz Han'ın oğlu Ögeday Han'ın emriyle çıkarıldı. 
e 


Kazların bu şekilde uçarak göçmeleri, bir enerji tasarrufu sağlamak içindir... 

Kilometrelerce yol katedecek olan kazlar, uçarken havayı yarıp, arkalarında bir hava akımı bırakırlar... Bu şekilde uçuş sayesinde,her kaz önünde bulunan kazın hava akımından yararlanır. Uçma işlemi kolaylaşır. Uçma sırasında en çok zorlanan kuş sürübaşı olduğu için, yolculuk boyunca bu görev sırayla yapılır. > 


MALAZGİRT 
ZAFERİ'NİN 911. 
YWEDÖNÜMÜNÜ 
KUTLARKEN... 


Bize yazan 


okurlarımız DENİZLİ'den 
Aisur COŞKUN, sİ- 
LİFKE'den Cem ACAR, 
ANKARA' dan Mehmet 
ALBAYRAK, Uğur CAN, 


ERZURUM'dan Meriç BARIN, BAĞLARBAŞI'ndan Mustafa Faik ÖZKAN, KIRIKKALE'den Mesut GÜNEŞER, BAYRAKLI'dan A. 
Kadir YİĞİT, MALATYA'dan Adnan KARAAĞAÇ, MANİSA'dan 
Zeki TÜRE, AYDIN'dan Uğur KA- * RAHAN, oSAMSUN'dan, Erhan BABRAK, TRABZON'dan Güngör 


Vesile CANKU Olcay SOLUN 


Ağustos, Türk tarihinin asırlarca anılacak kahramanlıklarıyla dolu bir aydır.. Bu kahramanlık destanların. 
dan en eski ve en önemlilerinden biri de, Malazgirt Zaferi'dir (26 Ağustos 1071). 

Üzerinde yaşadığımız toprakların Türkleşmesi ve İslâm dininin hâkimiyeti altına girmesi, bu büyük zafer sayesinde gerçekleşmiştir: 


Yeni kurulmuş Türk Selçuklu Dev- 


leti, bin yıllık Bizans saltanatına by savaşla son verdi... Tabii ki büyük komutan Alparslan ve emrindeki cengâverler sayesinde... 

Dünyanın gelmiş geçmiş en kud. 
etli hükümdarı olan Alparslan, 
(029 yılında dünyaya geldi. Genç /aşta başına geçtiği devleti kısa süede en güçlü devletler arasına yereştiren yüce hakan, kahramanlığı /e ordularını zaferden zafere koşurması sayesinde Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı... 


REİS, ISPARTA'dan H. ALAY, Ö. 
ÖZÇULLU, MERSİN'den Tamer GEZGİNOĞLU, ADAPAZARI'ndan Kadir KÖPRÜCÜ, ELAZIĞ' 
dan Faysal YILDIRIM, Murat KA-RAMAN, İSTANBUL'dan Canan AKSU, Armu BEKTAŞ, Ayşe 


ARSLAN, Murat ÖZKAYA, 


TÜRKİYE'DE 


Yurdumuzda otomatik torpido atabilen ilk denizaltı gemisi İngiliz Mühendisi Carret tarafından 1888 yılında Taşkızak tersanesinde monte edildi. 


Ayşe TAŞKIN Selçuk KAYAOĞLU 


Bu geminin bir özelliği de, dünyada ilk defa, İzmit'teki denemeler sı- 


rasında hareketli bir hedefe başarılı torpido atışı * yapmış olmasıdır. 


İsmail SANLIKÇI Mahmut DOĞU 


Hüsne NAMLI 


Umut KONYALI 


İLK DENİZALTI... 


| Merhaba 
arkadaşlar 


İ lerle gezilere başladı bile. Dün- 


BEN VEZİPİR Gü mn 


kalamak için de harekete geçmiş bulunuyor. Oysa sen henüz Merhaba Arkadaşlar, 
Dostunuz Bilgiç Sami'nin ne ya- 


Dünya'dan ayrılmadın. Çıka çıka Ağrı Dağına çıkabildin. Yani 5.165 metre yüksekliğe! Hani an bir dağcı olduğunu, Nuh'un gemisini de bulduğunu, geçen hafotaki sohbetimden öğrendiniz. Daha pek çok başarımı düyacak, okuyacak ve örnek ald6aksınız. Bu kesin! K 
Yalnız, hemen hemen her hafta bir rekorumu öğrenmelerine rağ-. 
men, bazı arkadaşlar başarılarımı yeterli bulmuyorlar. Son günlerde mektup yazan dostlarımdan bazı- 


özel uzay aracınla gezegenlere gidecektin? !.." 

Bu arkadaşlara teessüf ediyorum. 
Tekrar tekrar teessüf ediyorum! 

Beni, ne kadar akıllı olursa olsun, insan olmayan bir kahramanla karşılaştırmaları pek üzücü ve anlamsız. O'nun, yani Zıpır'ın bilimsel bir başarısını gösterebilir misiniz bana! O, gerçekte, aklına esen her şeyi yapmak isteyen, bu 


yüzden de başı dertten kurtulmayan zıpırın biridir! 
Ya ben neyim? 

Üstünlüğümü belirten sıfatları 


"....Sevgili Sami, dergimizin verdiği YAZ NEŞESİ ilâvesinde, Zıpır'ın büyük macerasını okurken, onun, bir konuda seni geçip gittiğini gördük.. Zıpır, uçan bisiklet- 


| 
© ları şöylediyor: 
| 


saymaya kalksam, bu sayfaya sığmaz. Ama, saymaya gerek yok, çünkü siz bunları biliyorsunuz. 
Öyle sanıyorum ki dünyada bunları bilmeyen yalnız iki kişi kalmış: 
| Biri ZIPIR, öteki de sözde onun sa- 
İ hibi olan SEMAFOR. Eğer bunlar benim ne yaman bir "Log" olduğumu bilseydiler, bir belâ ile kar-. 
şılaştıkları zaman, hemen bana telefon eder, teleks çeker, telsizle 
| 25 konuşur, radyo veya telepati ile 
mesaj gönderir, yardım isterlerdi. 
yi Onları düştükleri güç durumdan | X-21I hemen kurtarırdım. Ama, bilmiyor- * z z v- lar. O kadar cahiller ki benim ba- leri (Odeğerlendirmeye (o başlayınzı uzmanlık "Log"larımın ne an- ca bir de ne göreyim, Semafor daha b lama geldiğini bile anlamıyorlar. çok zooloji ilminin, Zıpır ise ant- 
-250 Meselâ ben, antropolog, aynı za- ropoloji ilminin konusu olarak çıkımanda zoolog, aynı zamanda spe- yor ortaya. Verilerin değerlendirilleolog ve daha yine "Log"'la biten mesinde bir hata yapmadığım kesin. 
birçok sıfatın sahibiyim. Belki yanlışlığı, onların macerasını Zıpır ne bilir "Antropoloji"'nin anlatan ressam Dupa yapmıştır. 
"insanbilimi" olduğunu, antropo-, Neyse. Semafor daha çok log'un da insanbilimci olduğunu, Zoologun inceleyeceği bir tür oldu-Bu sıfatımla ben, hayvan serisi 'ğuna üzülmesin. Dostunuz Sami içinde insanın incelenmesini ;onu, antropolojinin konusu olacak konu alan bir bilgin olurum. Zoo-'kadar eğitmesini de bilir. Zıpır log olunca hayvanları, yani Zıpır da, antropolojinin konusu olduğugibilerini incelerim. Speleolog sıfa- nu öğrenince fazla böbürlenmesin. 
tım ise bana, in ve mağara ince-.Her ikisi beni asla kendileri ayalemelerinde uzman olduğum için 'rında görmesin, hele benimle asla verilmiştir. "yarışa kalkışmasınlar. Kızarsam ün-Yukarda sözünü ettiğim son lü bir speleolog olarak onların ma-İmektupları okurken, Zıpır ve onun ğara veya inlerde yaşadıklarını ispat sahibi Semafor'u bilim ışığı altın- ederim. 
da incelemek geldi aklıma. Veri- (o Şimdilik hoşçakalın. 


ÖZET: Kâçırılan Turk pilotiarını aramakla görevler likte esir edilir. Ele geçirdikleri bir tekne ile ada, arkadaşlarının yapacağı baskın veren Vol 


ndirilen Yüzbaşı Volkan, arkadaşı Alev'le bir- da bul w 


Dük 


SA EN DE 


SANETİ TANIRSIN DEĞİL W- ODA SUKADA.. 
7 DOLAR, PESİNDESİN 


ZE . SAMET 
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SRUSUNU 1$7 EN BENİ PARA- 
DAN GÖK KONÜNİZMİ YERYLİZLİN-DEN KAZMAK İLGİLENDİRİYOR... 


DUSMANMIZ KOMÜ- ELE e MN TOPLANMS BULUNL-'İl SURADAKİ ÇİN NÜKLEER SİLAH > İ DEPOSUNU BOMBALAYACAKSINIZ.. /j MM ip 


EN) 5 
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7 7 
iv ua 
RUS- ÇİN MA SİLERİ ZATEN GERGİN OLDU ki Dı 


YARBE EVİ > 
PIŞTIRMAYA YETECEK... GÖRENİNİZİ BYTİRİN! INANINIZIN” YA-PILDIĞI KAYALIK ADANIN KUMSALINA NECE 


İNSANLIĞI KOMÜNİZMDEN KURTARA, 

CAK BU TARİHİ GÖREVİ KABUL ET 

TİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM. 


) 4 e 
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KA - 
MİTE TOK YO'DAN 
DİLE! 


DI | 
N ae ik 
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BAYLAR / KAREKATIN 
GİNENLİK SORUM- 
LUŞU Oi 


DÜK'ÜN sö 

NE EKLEMEK 
İSTEDİĞİM BİR. 
KAÇ NOKTA 


DÖNEKLİK EDECEK OLANI ARA 
ŞUNU BSELETMEK İSTERİM... 


YAZI YOLDA HERHANGİ BiR SE LYON DOLARI, ESİNİ VE EN CEKLERM BU KADAR... BASARİ 


EY 


ŞEBEPLE DÖNEKLİK N 
ÖNEMLİSİ HAYATINI KAYBEDER... SÖYLEYE-ILAR DİLERİM... n Z 


EŞLERİNİZ. ELİMİZDEDİR. . YAPABİLE - CEĞİNİZ BİR KALLEŞLİK ONLARIN HAYATINA MALOLACAKTIR.. 


ANDA ADAMLARIM KULLANACAĞINIZ ARA RADYO KLIİMANDALI TAHEİP Ai 


U 
İZ MALARI YERLEŞTİRİ 
Me A 


iŞ > > yl 78 
v Ea) 


AYRICA, EŞLERİNİ YE TERİN- » YA DAŞ- 


YAPACAK ARKADAS BİR N ÖNLEME UÇAKLARI 


M6-21 LER ie 

DIR... ÇIN HAVA, KUNVETLERİNİN  MUH- 

TEMEL BİR MUDAHALESİNE KARŞI KOYACAKLAR... 


HEDEFE ASIL DARBEYİ MİG6-25'LE- #YER , ROBEKTO, NORMAN NE VOLKAN RİN NURMASI PLANLANDI... Ri MİG-Zİ'LERİ KULLANACAKLAR... 


GER NE ROSERTONUN MS-25 LERİ SANUNMA MEVZİLERİNİ SUSTURACAK. 
VOLKAN NE NORMAN'IN UÇAKLARINA ATOM BOMSASI NERECEĞİZ.. BOMBSA-LARI TAN ANA DEPO SİNASININ ÜSTÜNE BIRAKACAKSINIZ.. 


75 
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INDİ SAATLE- 
RİMİZİ, AYAZ- 
LAYALIM. 


İY ENR 
>. Spil A 
ÖNCE SEKİZ ET MiG-21 FİSHBED HAVALANI 


DA... PİLOTLAR : OSMAN, 
SAMET CTÜRK), MCRAEL, VİCTOR, JAN (FRANSIZİ, ANTONİO, GENNARÖ CTTALYAN), NE STEVE OÖNGİNZ2)... 


HEMEN ARKASINDAN DÖRT ADET M6-25 FOXBAT UCUŞA GEÇT.. 


$u NOBETÇİNE NASIL Sınin2 OLUYORUM © Ü BILEMEZSİN... NILIŞık MLIŞıK DAYE 
YOR... 7 


SIKINTIDAN PATLI i 
YORUM... NEREYE FEN 
İRİM... İ/ 


DEVAMI HAFTAYA 


Kuşum kara yem yemiş 
Bir bacaya tünemiş 


e Yıjuepkeğ 


Köyümüzün fettanı 
Turuncudur fistanı 
Fettan gitmiş neyleyim 
Kel kafalı Mestanı 


* 


Yeşil yumruk fes içi 
Saklar üç beş pirinci 


4991g 31) tjog 


Kel kafa, uyuz kafa 
Mezardan çıktı rafa 


e Z1A19Y) 


Al tepelerde 
Erler siperde 


1ğaö1öyegey 


ge 1apyapınyaö zndıey 


Başında miğfer 
Süngülü asker 
Şeytanla cenk var 
Allahüekber 


e e) 


Ne cine benzer 


Ne de periye 
Dünyadan göçer 
Döner geriye 
1040175 
Şıpıdık Binnaz 
Sokağa çıkmaz ei 
Dr. ÖmerLütfi 
Şadoğlu 


GÖKYÜZÜ 


g Avrupa ve Amerika'da son yılların 


en moda eğlencesi... 
bisikletle dolaşmak... 


Gökyüzünde 


© Hem zevkli, hem tehlikeli bir spor ama... 
Amerika'da şimdiden 15.000 kişi gökyüzü bisikleti aldı... 


ü ç tekerlekli, iki tekerlekli derken sonunda uçan bisiklet de yapıldı. 

Bir süre önce Amerika Birleşik 


Devletleri'nde meraklıların başlattık- 


ları uçan bisiklet modası, nihayet Avrupa'ya da sıçradı. Kanat takıp kendini yüksek bir yerden boşluğa bırakarak hava akımlarının etkisiyle gökte bir süre süzülmenin tehlikesini göze alamayanlar, uçan bisiklete ilgi göstermeye başladılar. 

"Gökyüzü Bisikleti" ismi verilen araçlar son derece hafif malzeme- den yapılıyor. Oturulacak bir yer, çoğunlukla alüminyum borulardan destekler, plâstik kanatlar ve ufacık bir motor ,üçan bisiklet yapımı için yeterli oluyor. 


PORTATİF ARAÇ 
"Gökyüzü Bisikleti" denilen bu araçların bir özelliği de çabucak sökülüp takılabilmesi. Bu özellikleri istenilen yere taşınmalarında büyük kolaylık sağlıyor. Parçalar halinde otomobile konan "'Gökyüzü Bisikleti" uçuş yapılacak yere getirildikten en fazla yarım saat içinde uçuşa hazırlanabiliyor. 
1 MİLYON LİRA 
"Gökyüzü ( Bisikleti" denilen araçlar genellikle tek kişilik, Ancak içlerinde az da olsa iki kişilik olanlara rastlanıyor. 


Bu araçlarda 

yüksekliği, hızı 

ve motor gücünü gösteren | saatler ve pusula,aracı yöneten 

kişinin kolaylıkla görebileceği i 

bir yere tutturuluyor. Gittiği 

yönü şaşırmaması için 

kullanacağı haritayı ise aracı 

kullanan kişi genellikle 

bacağına bağlıyor. 


Toplam ağırlıkları elli kilo kadar olan araçların uçmaları için minicik bir motor kullanılıyor. Çim biçme ma kinalarında, ufak motosikletler- de bulunan 20-30 beygir gücündeki motorlar, Gökyüzü Bisikletleri için yetiyor da artıyor bile. 

Araçlar uçuşta, motor güçlerine göre saatte 4 ile 7 litre arasında benzin yakıyor. 

Fiyatları ise 850 bin lira ile 1 
milyon lira arasında değişiyor. Bir başka deyişle, lüks olmayan bir otomobil yerine bu aracı Satın almak mümkün olabiliyor. 


KURALLAR 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 
15 bin kişinin Gökyüzü Bisikleti 
var. Avrupa ülkelerinde ise bu işe merak saranların sayıları giderek çoalıyor. 

Önüne gelenin böyle bir araç alıp uçmaya kalkışmasını engellemek için, bazı ülkeler işi daha başından sıkı tutma yoluna gidiyorlar. 

Meselâ Almanya'da bu araçla uçmak isteyenlerin önce pilotluğu öğrenmeleri ve "Uçuş Brövesi" al- 


maları gerekiyor. Uçak kullanabileceğini gösteren belge sahipleri ayrıca bazı kısıtlamalara da uymak zorunda kalıyorlar, 

Ancak ilgili makamların gösterdikleri yerlerde uçabiliyor ve 150 
metreden daha yukarı çıkamıyorlar. 


(ANAT AÇAN AÇANA! 


SERİ İMÂLAT 

Daha şimdiden çeşitli firmalar Gökyüzü Bisikleti yapımına yönelmiş durumdalar. Bunlar çeşit çeşit uçan bisiklet yapıyorlar. 

Bu bisikletleri alanlar araçlarını kullanabilmek için ayrıca uçuş lisansi almak zorundalar. Bunu alabilmek için de yaklaşık 150 bin lira ödemeleri gerekiyor. Böylece ek giderlerle birlikte uçan bisiklete sahip olmak isteyenlerin masrafları ortalama 1,5 milyon liraya ulaşıyor. 

Bu araçların da çoğu ancak 60-70 kilometre kadar uçabiliyor. Hızı, yüksekliği ve motorun devrini gösteren saatler ya aracın bir yerine tutturuluyor veya kola,bacağa bağlanıyor. Haritanın, rüzgârın etkisi ile uçmaması için bacağa bağlanması zorunlu, 


ZEVKLİ AMA TEHLİKELİ 
Bu araçların havalanmaları için 60-70 metre, inmeleri için de 30-40 


metrelik pistler yeterli oluyor. 

Çıkabildikleri yükseklik, gidebildikleri uzaklık ve havada kalabilme süreleri motor güçlerine göre değişiyor. 

Hangi türde olursa olsun bu araçlarla uçmak zevkli fakat aynı oranda tehlikeli oluyor. Uçuş sırasında veya inişte düşen, devrilen araç sahiplerinden kollarını, bacaklarını kıranların, hastanelik olanların sayıları hiç de az değil. Amerika'da kendi yaptığı uçan bisiklet ile düşen bir uçak pilotunun ölümü işin tehlikesini açık açik ortaya koyuyor. 


e 

Bu araca merak saranlar arasında çeşitli meslekten kişilerin bulunuş-İarı da dikkati çekiyor.İçlerindeöğle tatillerini uçarak değerlendiren profesörler, izin günlerini bu araçla geçiren uçak pilotları bile var. 

Gökyüzü bisikleti ile Johann Ziegelgruber adında birinin Alp dağlarını geçmesi, Büyük Sahra çölünü aşması bu araca duyulan ilgiyi daha da arttırdı. 

Şimdi işin merak edilen yönü bu akımın kısa sürede geçeceği mi,' yoksa Gökyüzü Bisikleti ile uçma hevesinin yaygınlaşacağı mı. 


DÜNYADAN GELİYORUZ. 
TÜN PARANIZI VERİN YOZDA ene 


BEDİĞİNİ 
YAPALIM... 


KONUSMA ONLARI 
ÖH,NE KADAR. — 
NAZİLLER BE meme e ie VEZiyoz.— 


GÜZEL AMA... 
TAŞYATAKL' TALİLER 
KAPAR PEĞİL. . 


VİZYONUNDA AZA: 
YP PEOSRAN 
LAR VAZ, 


, BAK,BU MARSLI 
BİZİM ŞEFE NE KAyolcular M PAR. BENZİYOR. 
yollarında > laşmaya deg vam gderler: 


LE KAZSILA- 
SIYOZUM. 


ii P N 
POSTUM , AYNİ BiR FZED ÇALMAKTAS (Bu SAÇ-KELAYNAGA BENZİ- LIĞIN NE DEMEK OLDUĞUMU, YOZSUN. ATALARIN- f ANLAMIYORUM AMA KOVULPUN DAN Bizi DE 
BİZİM TAŞYA- 
TAKTA. 


HEH! HeHf' AL- 
LAHTAN NE DPEDİ- 
GEM ANLAMI YOR. 


FZED .İyi BAL! DÜNYAPAYIZ.. 


IŞTE ORZADALARZ 
BiZ YANILDIZ. 


UNUTMAYIN .LASER TA- 

BANCALARI OLABİLIZ. 
PU DA YANDI- Ve n 
ĞIMIZIN ZESMİ- | © 
DİZ. bU ASLERB- | — 
LER BiZi 5OYy- 
GUNCU SANI- 

ZLAR. 


| KASELARI ÇILAZALIM PA DERN 
DİMİZİ ANLATA 


Ki GEMİ | 
YOR..NE BiciM 
SGEY BU BÖYLE. 


ONLARI ŞAŞIZTALIM.SON- 

EA DA POBRU EVE GİDELİM. 
BETİ İLE VİLMA K4Ssk- 

LÂâRI ÇILARIRLAR. 


TUTUN r 
YALALAYIN 5... 


DEVAMI HAFTAYA 


zırlanan dörtlü blok büyük ilgi topladı. Ayrıca serinin piyasaya çıkarıldığı 30 Temmuz günü Lefkoşe merkezinde ilk gün damgası 

- da kullanıldı. 

İngilizce açıklamanın altında ise, © en üstte Türkçe yazılı metnin İngi- i lizcesi bulunuyor. 

Aslında bu berat Osmanlıların Kıbrıs ile ilgili olarak verdikleri ilk berat değildir.Kıbrıs'ın 1570-1571'deki fethi ile Kıbrıs halkı Venediklilerin tecavüzlerinden kurtarılmıştır. 

Adanın fethinden sonra Osmanlı- 

Venedik Cumhuriyeti'nin sürgün ettiği Kibrıs Başpiskoposu'nu kurtarmış ve Lefkoşe'ye getirmişlerdir. 
Aynca Başpiskoposluğa malt imkânlar sağlamak için bir Türk Vakfı kurmuşlar ve bununla da yetinmeyerek Başpiskoposluğa özel imza yetkisi tanıyarak din özgürlüğünün eşsiz örneğini vermişlerdir. 

Daha sonra da çeşitli tarihlerde çıkarılan emirname ve fermanlar ile bu konudaki görüşlerini tekrarla- 


PULCULUK 


KIBRIS 
TARİHİ 
PULLARINDA 
YAŞATTI! 


K ıbrıs “Türk Federe Devleti bu yıl EUROPA (CEPT) anma serisin- de çok ilgi çekici bir bloku piyasaya sundu. 30 ve 70 lira değerinde iki puldan oluşan seri yanında, ha- 


Cumhuriyeti Pülları 


Karadeniz'in balıkları zarflarda 


kuyruk sallıyor 


sayası" 


“aaünşeses 


Tü — Devleti Poste İdaresi 

ibrıs Türk Federe Devleti esi'n 

li iki pulluk seri yanında hazırlanan dörtlü yük ilgi topladı. 


blok bü- 


dı. 


enç Pulcularımız 

re'de Bulle şehrin 
Kanada'da Toronto şehrinde 20-24 Mayıs tarihleri arasında ismi ile ilk defa düzenlenen Uluslararası gençlik pul yarışmasında genç koleksiyoncularımız madalyalar aldı. 
Bu sergide Alber Erikman, Nubar Tumayan, Hayk Papazyan gümüş madalya, Nil Hamamcıoğlu, Cemil Çantay, Yücel Kosal, Tarcan Kiper bronz-gümüş madalya, Cihat Yılmaz, Levent Özgür, 
Turcan, Murat Gülbaran bronz madalya kazandı. Emir Köylüoğlu ve Hakan Koçak'a ise diploma verildi. 
hrinde 9-12 Nisan tarihleri arasında altında yapılan beşinci ulusal İsviçre pul yarışmasına ise genç koleksiyoncularımızdan Nihat Cimsin ile Yaman Akyol özel olarak davet edilmişlerdi. 
Sergide Nihat Cimsin katıldığı "Atatürk'' konulu koleksiyonu ile gümüş madalya alırken, Yaman Akyol'da "Türkiye " koleksiyonu ile gümüş-bronz madalya ve özel armağan kazandı. 


sviçre'de Bulle şel 
"“Fila Jeune 82" ismi 


"Ginolu Gümüş Balık 
Festivali" sebebiyle Kastamonu iline bağlı Çatalzeytin Posta Merkezi'nde. 
ilk gün damgası kullanıl- 


mışlardır. 

30 lira değerindeki pulun üzerinde bu beratlardan sadece birinin kısa bir bölümü yer almaktadır. 

Serinin 70 liralık (O pulunun motifi Topkapı Müzesi'nde bulunan gravürlerden' seçildi. 30 (liralık pulun üzerinde ise Padişah Abdülaziz'in Kıbrıs Başpiskoposu Sofraniyos için düzenlediği berat'tan bazı bölümler yer alıyor. 

Bu beratın, pul üzerindeki bölü- 


“ münde Türkçe olarak şöyle deni- 


yor: 

“ J. Başpiskoposluk, görevlerinde hiç bir kimse tarafından engellenmemeli, bu görevlere kimse müdahalede bulunmamalı ve kimse Başpiskoposu incitmemeli, tedirgin etmemelidir." 

Bu yazının altında İngilizce olarak, bu paragrafın, Kıbrıs Başpiskoposu Sophronios'a Sultan Abdülaziz tarafından verilen berattan alındığını kaydeden bir açıklama yer alıyor. 


Gençlerimiz Kanada'dan 


Kanada'nın Toronto şehri ile İsviç- de açılan sergilerde başarılı oldular. 


Erdoğan Şen, Melissa Çantay, Enis 


Festival ile ilgili olarak 
hazırlanan özel zarflar 27 


futbolcularıyla aynı 


K üçükler Avrupa Futbol Şampiyonası'na bu yıl katılacağız. 

Bu şampiyonada milli takımlar 16 yaşından küçük 
futbolculardan kurulacak. 28 
ülke milli takımının katılacağı şampiyona bu yılın s5onunda başlayacak ve finaller 
1983 yılında oynanacak. 

Küçükler futbol milli ta-Kkmımız 8. gupta Bulgaristan ve Macaristan ile karşılaşacak. Küçükler milli takamında yer alacak futbolcular, Futbol Federasyonunun 


Küçükler Millf Takımımız 28 ülkenin 


cek. 


şampiyonaya katılıyor... 


yaşları 14 ile 16 arasında olan futbolculardan kurulu takımlar arasında düzenleyeceği bölge şampiyonaların- dan sonra seçilecek. 
GENÇLER ŞAMPİYONASI 

UEFA 1982-1983 Gençler Şampiyonası'nın hazırlıkları lig maçları ile birlikte başlayacak. Bu şampiyonada eleme maçını Yunanistan ile yapacağız. 

UEFA Gençler Futbol Şampiyonası'nın finalleri İngiltere'de yapılacak. 


Türkiye liginde büyük çekişme var ! 


B u yıl Türkiye ligi 28 Ağustos'ta başlayacak. 18 takımın çekişeceği birinci Türkiye liginden dört takım ikinci kümeye düşe- 


l İkinci Türkiye liginde ise düşecek takım sayısı geçen yıllara göre çok daha fazla olduğundan çekişme çok daha şiddetli olacak. 


Dört grupta oynanacak ikinci Türkiye liginde her grubun son beş sırasında yer alan takımların profesyonellik durumları ortadan kalkacak. 
Bunlar mahalli ligde faaliyetlerine devam edebilecekler. 
İkinci ligin her grubuna ,düşecek beş takıma karşılık, terfi maçlarında başarılı olan birer takım alınacak. Böylece İkinci Türkiye liginde takım sayısı gelecek sezon azaltılmış olacak. 

HAZIRLIK MAÇLARI 

Takımlar kamp çalışmalarından sonra lige oyun düzenini belirlemiş olârak başlayabilmek için hazırlık maçlarına önem veriyorlar. Özel maçlar yaparak lige hazırlanmayı plânlıyorlar. 

Bu yıl da özel maçlardan en önemlilerini Spor Yazarları turnuvası teşkil edecek. 


vealğrası SADECE YETEN 


B alkan ülkeleri sporcularının katıldığı yelken yarışları 22 Ağustos'ta başıyor. 

Bulgaristan'da düzenlenen yarışlar 29 
Ağustos'a kadar devam edecek. 

Yelkencilerimiz Balkan Şampiyonası için bir süre kamp yaptılar. Çeşitli sınıflarda ve özellikle hafif teknelerde iyi sonuçlar alabileceğimiz sanılıyor. 

Yelken sporunda başarı sadece sporcunun yeteneğine değil, teknelerin kalitesine de bağlı oluyor. Bu yüzden sonuçları değerlendirirken, yelkencilerimizin ellerindeki teknelerin durumunu da dikkate almak gerekiyor. 


ererriririreiç vve 


0. 


GölüMüZ KULVARLARDA... 


İZMİRLİ KÜÇÜK 
KULAÇLAR 


GELECEK 
VAAD EDİYOR 


ürkiye Ferdi Yüzme Birinci- 


likleri bu hafta İzmir'de başlıyor. 

Genç yüzücülerden başarılı olanlar ileride büyükler arasında yer alacaklar. Yaş grupları yarışmalarında büyüklerin orekorlarna (yaklaşan genç yüzücüler bulunması yarışmalarda iyi dereceler yapılabileceğini gösteriyor. 

Balkan Şampiyonasında alınan başarılı sonuçtan sonra ilk defa üç yüzücü ile Dünya Yüzme Şampiyonasına katılmamız yüzme sporu ile ilgilenenler için teşvik oldu. 


YETMİYOR!.. 


Spor Dünyası'nda gezinti... 


Bir efsane OE LOUİS 


12 yıl ringde yenilgisiz yaşadı. Tarihin en büyük iki boksöründen biri 
kabul edilen Louis ömrü boyunca 430 raund dövüştü ve 68 galibiyet aldı. : 


13 Mayıs 1914'te Alabama Eyaleti'nin Lafayette kasabasında olağan- 


üstü hiç bir şey yoktu. Barrow ailesinin 4. çocuğu dünyaya: elmişti © kadar.. Bu aslına bakılırsa pek de sevinilecek birşey değildi. Çünkü, çamur, pislik ve sefalet arasında gin dolduran zenci kulübesinde güçlükle pişen çorbaya bir fazla kaşık daha girecek demekti. 

Joseph Louis Barrow ismi verilen zenci yavru yerde emeklemey ladığı sıralarda aileyi iyice sarsan bir olay patladı. Baba Barrow, eşi çocuklarına iyi bir hayat yaşatamadığı için günden güne kendi bitirmiş, sonunda çıldırarak hastanelik olmuştu. : 

Babanın akıl hastanesinde ölümü, annenin Pt.Brooks isimli hali vakti yerinde biriyle evlenişi ve ailenin Detroit'e göçü, bir film şeridi gibi akıp. 
gitmiştir. : 

1929 ekonomi krizi Amerika'yı kasıp kavururken, Joseph, Detroit'te 
babasının torpili ile Ford Fabrikası'nda nasılsa iş bulmuştu. Boş vakitlerinde ise jimnastikhanenin değişmez müdavimiydi. Burada genç yaşında 


- ringe çıktı, Hocası Holmes Williams onu zaman zaman gülerek,bazen de 


döverek eğitti. 1933'de 19 yaşında taş gibi bir delikanlıydı. 
boksu güçlükle 1 yıl yapabildi. Çünkü karşısına kim çıksa kendini yere buluyordu. 4 Temmuz 1934'te Chicago'da Jack Kracken isimli bir boksörün karşısında profesyonel oldu. Maç sadece 1 dakika sürmüş 


- vallı Kracken yerde upuzun yatarken, Louis, "Bana doğru dürüst rakip- 


ler bulun" diye menacerini haşlıyordu. Madison Sguare Garden'iri ünlü yönetmeni Mike Jacops'un (Mike Amca) adamları Louis'e rakip yetiştiremiyorlardı. : 

Jce Louis 1934'te 11 maçta 11 galibiyetle (9'u nakavt) bitirmişti. 
Koca 11 maçı ise sadece 48 raundda tamamlamıştı. Yani maçları ortalama 4 raund sürmüştü. 1934'ü 35'e bağlayan yılbaşı gecesini boksörler lokalinde geçirdi. Radyoda, Adolf Hitler'in demecini dinliyordu: "Al manya, herşeyin üstünde.." Bu cümleye pek anlam veremedi. Ertesi sabah, kapısını sütçüden önce menaceri çaldı. Elinde koca liste vardı. Hepsi de mühim adamlardı bunlar. Ama Louis'e hafif geldiler. Aslında boks kadrosu, yeni zenciyi dikkatle takip ediyordu. Çünkü 1915'te Jess Villard'a yenilen Jack Johnsson'dan bu yana geçen 20 yıl içinde ringe hep beyazlar hâkim olmuştu. Bir zenci ağır sıklet büyük iş yapardı. Joe Louis de bunu başarabilecek kapasitede görünüyordu. 

1935 Haziran'ında Louis'i New York'a getirdiler. Madison Sguare 
Garden'de karşısına eski bir dünya şampiyonunu çıkardılar: Primo Carnera. Bu dev beyazın işini Louis 6. raundda bitirdi. Rakibi yerde çınar gibi uzanmıştı. Aynı yıl 24 Eylül'de Marva Trotter'le evlendi. 


1936 Berlin Olimpiyatlarını Adolf Hitler, sadece Alman ırkının üstünlüğünü göstermek için organize etmişti. Ama Amerikalı zenci atlet Jess Owens 4 altın birden alınca Führer kükredi ve "Başka heyecanlar bulun" dedi. 


DEVAMI VAR 
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/YON (O Müzik 


Bir çok sanatçımızın iç dünyaları hepimizin merak ettiği bir konudur. İsterseniz kim neyi ne kadar seviyor, kısaca öğrenelim 


Barış Manço, 


Dünya'ya seslenecek! 


Tanınmış sanatçımız 29 Ekim'de Alman TV'sinde programa çıkacak.. 


Barış Manço 29 Ekim'de Avrupa'nın en büyük TV programında yer alacak. 
Alman TV'sinin birinci kanalında yayınlanan "'Bio'nun Tren İstasyonu" seyircilerin en beğendiği program. 
Bir süre önce yurt dışında başarılı konserler veren Barış Mança İzmir Fuarında çalıştıktan sonra yeni LP'sinin ses kaydı için Belçika'ya gidecek. Ünlü sesimiz daha sonra da Alman TV programının çekimini gerçekleştirmek üzere Almanya'ya 

i geçecek. Tabii Kurtalan Ekspres'le hirlikte. 


TELEVİZYON 


MÜZİK 


ZEVKE BENZER Mi? 


inema ve Müzik dünyamızın tanınmış isimleri ne- | EYER İYİ 4 
lere meraklı acaba hiç düşündünüz mü? En iyisi ii 


okuyup öğrenelim. , : 

Sinemamızın bir numaralı aktörü Cüneyt Arkın, köpekleri çok seviyor öyle ki boyunu aşan iki kurt köpeğiyle her gün alt alta, üst üste oynayıp .eğleniyor . 


Türkan Şoray için, varsa yoksa sinema. 
Kadir İnanır fırsat buldukça şiir yazıyor. Gönül Yazar 


O Yanaraır plak doldur- 


mayan Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde ilk LP'sini piyasaya Sürdü. Sanatçı 
“Bir Şarkıdır yalnızlığım" adını taşıyan plağından sonra, yeni çalışmalar da yaptığını söylüyor. 


/ * Pek yakında Sekiz Ço- 


cuklu Aile dizisi,Walton Ailesi yerine ekranlarıimıza gele- 


ise tenisten başka birşey düşünmüyor. 
Füsun Önal merakları en değişik olan sanatçımız,evinde zengin bir mask koleksiyonu | oluşturmuş. Kedilere ve çiçeklere olan düşkünlüğü ise bambaşka. 

Adile Naşit çocuk sevgisini bebeklerinde yaşayan bir sanatçı. 
Barıs Manço ise antika eşyalara olan merakıyla tanınıyor. 
Ünlü ses sanatçımız 
Neco fotoğraf çekmeye, Sezer 
Güvenirgil de yemek 


yapmaya bayılıyor. 


22 


cek. 


© Füsun Önal, önümüzdeki sezon Nisa Serezli ve 
Tolga Akşiner ile birlikte 


"Bak Bizim Şarkımız"'adlı & 


bir müzikalde başrole çikacak. 


8... Hafif Müziği Sanatçisı Rezzan Yücel bundan böyle hayranlarının karşısına Türk Sanat Müziği'nden derleyeceği parçalarla çıkacağını söyledi. 


ö Rana ve 


Selçuk Alagöz 


geçtiğimiz) -* 


günlerde 

hem. hasret giderdiler hem de Malatya 
Festivalini şenlendirdiler. 


z Müzik dünyamızın sevilen seslerinden Ersan Erdura geçtiğimiz günlerde 3.defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ersan Erdura'nın şimdi 3 kızı 


var... 


9 


| 


20 AĞUSTOS 1982 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR Türkiye'nin en küçük gazetesi 


Gam Mini 


DÜNYA'NIN EN UZUN SULAMA KANALINI 


TOPKAPI 
SARAYI'NDA 
MiNYATÜR 


SERGİSİ AÇILDI 


Geçtiğimiz günlerde 
Topkapı Sarayı'nda açılan “14-18. Yüzyılda İslâm Dünyası'nda Minyatür" 
konulu : sergi omeraklılar tarafından ilgiyle geziliyor. 

Müze Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sarayda saklanan minyatürlerin 4.. sergilenişi. Minyatür ve kitapların son derece hassas olduğunu belirten ilgililer, özellikle ışığırı bu değerli eserler üzerinde büyük tahribat yaptığını belirttiler. ç 

Sergi Salı günleri dışında hergün gezilebiliyor. 
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TOPRAĞI HAVALANDIRMAK KOLAYLAŞTI 


Bir İngiliz Firması tarafından yapılan yeni bir tarım aleti, çiftçilerin işini kolaylaştırdı. 

Hem toprağın havalandırılması, hem de verimi çoğaltmak amacıyla kullanılan alet, traktörle çekiliyor. Tarak şeklinde- ki aletin toprak yüzeyinde oluşturduğu 35. santimlik yatay yarıklar, suyun en derin katlara kadar inmesini sağlıyor. 

Bu yeni alet sayesinde 1 saatte 1.5 hektar alan sürülebiliyor. 


YAPIYORUZ 


Ökanal sayesinde bölgenin hububat üretimi bir anda 2,5 milyon tondan 23 milyon tona yükselecek. 


Bir süre önce başlanan Urfa Tüneli" nin yapımı hızla devam ediyor. 

Atatürk Barajı'ndan alacağı suyu Havran ve Ceylanpınar ovalarına taşıyacak 
olan 26 km. uzunluğundaki kanal 300 
bin hektarlık bir alanı sulayacak. 

Uzmanların yaptığı hesaplara göre, 
1987 yılında tamamlanacak kanal sayesinde bölgenin hububat üretimi bir anda 2.5 milyon tondan 23 milyon tona yükselecek. Türkiye'nin şu andaki hububat üretimi ise 25 milyon ton, 

İlk yapılan hesaplarda bir değişiklik olmazsa, tünel 32.3 milyar liraya mal olacak. 


Türkiye'yi:hiç görmeyen 
7 kişi Atatürk 
şmasında derece aldı 


Geçtiğimiz günlerde yurdumuzu 5'i gazeteci 22'si öğrenci olan tam yirmiyedi şampiyon ziyaret etti. 

Basın Yayın Genel Müdürlügü'nün davetlisi olarak yurdumuzu ziyaret eden yabancı misafirler, Türkiye'yi hiç görmedikleri halde Atatürk'le ilgili yazı yarışmasını kazanmışlardı. 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde konuk edilen yarışma birincileri "Türkiye gerçekten de görülmeye, tanınmaya değer bir ülke" diyerek tanıtıma önem vermemizi istediler, 


| sakallar için özel 
taksiler çalışacak 


Londra'da sakat olup da, tekerlekli sandalye- den başka araca binemeyen kişiler için özel bir taksi şirketi servis yapmaya başladı. 

Afrika'daki av seferleri sırasında kullanılan jiplere benzeyen sakat taksileri, hem sağ hem de sol direksiyonlu ola- 


rak imal ediliyor, Şimdiki: fiyatı yaklaşık 5 
milyon lira olan taksiler, sadece sakat müşterilerin hizmetinde kullanılıyor. Taksiye yapılan özel bir tertibat sayesinde sakat kişiler, tekerlekli sandalyeleriyle kolayca arabaya girip, istedikleri yere gidebiliyorlar. 


© BANGLADEŞDE 


ATATÜRK CADDESİ 
AÇILDI. 


Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçtiğimiz günlerde büyük bir tören yapıldı. 
Tören, bir süre önce yapımı tamamlanan ATATÜRK Caddesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenmişti. Sivil ve askeri temsilcilerin yer aldığı törene çok sayıda yabancı misyon şefi ve halk da katıldı. 


İnsan ne söylediğini bilmeli ama her bildiğini söylememeli NAMIK KEMAL 


© Wüzisyenler için. hedef 
1985 


Avrupa Konseyi 1985 
yılını "Avrupa Müzik Yılı"* ilân etti. Yapılan programa göre, Müzik Yılı'nda, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Çağdaş bestecilerinin eserleri seslendirilecek Konuyla ilgili ülke bestecileri, şimdiden yeni eserler hazırtamaya başladılar. 


Mekiği' ne rakip çıkardı. 


Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan bir açıklamaya göre, uzaya insan nakledebilecek ve uydular yerleştirebilecek füzeler yapıldı. 


Buna göre, uzay dolmuşu benzerini yapan Çin, uzay yarışında büyük bir adım atmış oluyor. 


Columbia 'nın. 


Herşeyin miniği 

olur da 

daktilonun olmaz mı 


Bir Japon firması, çantaya girebilen ve özellikle yolculuklar sırasında kolayca kullanılabilen tipte bir yazı makinasını piyasaya çıkardı. 

Elektronik yazı makinası 1.5 kilo ağırlığında ve bir evrak çantasina girebilecek kadar yassı olduğu için, özellikle iş adamları tarafından tercih ediliyor. 


36 bin köyümüzden 
yirmi bini ışığa kavuştu... 


Türkiye'de pek yakında elektriksiz köy kalmayacağı açıklandı. 36 bin: 141 köyümüzün yirmi bini elektriğe kavuşmuş bulunuyor. 
Yetkililer çalışmaların hızla sürdüğünü ve elektriksiz köylerin çok kısa bir #ğmanda ışığa kavuşacağını belirtiyorlar. 


yil 


22 


Hikâye 


-Oyalanacak zaman değil, diye seslendi babası içeriden: Bırak uzayı, yıldızları, Sen Çiftçi çocuğusun, harmanı hasadı düşün. Oğlundan cevap alamayınca: Erken kalkacaksın, diye üsteledi. Yarın gün dağları aşmadan tarlada olmalıyız... 

Ahmet elindeki kitabı bırakarak doğruldu. Pencereye gidip başını gökyüzüne kaldırdı. Tarla, toprak değil, uzayın derinliği ilgisini çekiyordu onun... Yıldızların hareketi, gezegenler, galaksiler, atmosferin gerisindeki o sihirli güzellikler.. Bakışlarını alamıyordu. Şu yıldızlarda, toplu iğne başı kadar parlaklıklarda hayat var miydı?... Varsa nasıl, ne biçim şeylerdi?.. Dönüp, yatağın üzerinde duran kitaba baktı. Gözü bir zaman kapağını süsleyen resme takılı kaldı. Uzun uzun, masmavi bir zemin üzerinde güneş sistemini temsili eden görüntüyü seyretti. Gidip, kitabı yeni- den eline alarak: 


"Mutlaka" diye düşündü. "Mutlaka çözmeliyim gökyüzünün sırrını.. Bir astronomi bilgini, kimbilir, belki de bir 


astronot olarak..." Kızkardeşi Elif'i bile inandırmıştı buna. Okuyup »iginç bulduğu uzay hikâyelerini ona da anlatır, “Bak göreceksin, " derdi. Böyle olayları ben de Yyaşayacağım.. Tipkı Neil Armstrong gibi Ay'a gideceğim, Ay toprağında yürüyeceğim..." 

Babası içeri girdi. Ters ters Ahmet'- in elindeki kitaba bakarak, lâmbayı söndürdü. Uyumalıydı. Sabaha tarlaya gidilecekti. Kitabı yastığının altına sokup başını üstüne koydu.. 

Ortaokulun parasız yatılı imtihanına girmişti. Tek umudu oydu şimdi. Sonucu, heyecanla bekliyordu. Babasi: "Bak" demişti. "Eğer kazanamazsan toprak adamı olup kalacaksın. Ona göre kendini hazırla!"' Halbuki o ayaklarım yerden kesilsin, uzay boşluğunda gezineyim diyordu. Dünyada hele yeryüzünün mini mini bir parçasında ömür tükötmek İstemiyordu ki! 


Gözlerini sımsıkı yumup; uyumaya çalışarak: “Tarlaya gidilecek" diye düşündü.. "Ama astronot olacaktı 0.." 


Ahmet yi 

Ananamıyorum, 
Doğrusu hiç inanamıyorum.. Ben Amerika'dayım! Ve ve.. 


diye - mırıldandı. 


-Şanslı çocuksun, diye güldü astronot Co: Uzay üssünü dünya ülkelerindeki çocuklara Yaptığı çağrıyı duyup baş vurman yüzlerce adayı zor testlerde, sınavda sağlık kontrolünde-elemen büyük bir şans. Uzaya çıkan uydumuza ayak basan lik çocuk olacaksın. AZ şey değil bu... 

Ahmet heyecandan dudaklarını isırarak dinliyordu; 

- Üstelik, dedi astronot Co: Koskoca bir füzeyi yöneteceksin.. Ben, ben Sadece yedek'astronotum yanında.. 

Ahmet/ oturduğu sandalyenin kenarlarını tutup başını göğe kaldırdı "Evet 


hayatta en çok istediği şey gerçekleşmişti.. Tarla, toprak, ekin, hasat nasıl olsa yapılabilirdi. Ama bu fırsat kolay kolay geçmezdi ele. Değerini bilmeliydi." 

Hevesle girişti yolculuk hazırlıklarına. 
Uygulanan sıkı eğitim, (suni olarak Yaratılan uzaya uygün,ağırlıksız uzay tünelinde) yaptığı çalışmalar Yyıldırmıyordu onu. Şevkle çalışıyordu.. 

Gördükleri, geçen olaylar, içinde bulunduğu şartlar inanılır gibi değildi.. 

Ahmet zaman zaman köyünü, allesini, yarım kalan işlerini hatırlıyor, sürülecek tarlanın, atılacak tohumun onu beklediğini biliyordu. Fakat öyle heyecanln anlar geçiriyordu ki,. Hani, hiçbir şey- le,kıyaslanamazdı bu.. 

Hele arkadaşı astronot Co ile uzay yolculuğuna çıkacakları füzeyi görmeye gittiklerinde dili tutuluverdi. Tahminlerinin çok, çok üstünde, kocaman bir şeydi... 

*"Yüksekliği bizim evin kimbilir kaç katı. diye düşündü "Hatta, köydeki bütün evler birieşse.. Aman Allah'ım! 

Anlatsa kimse inanmazdı. Elif bile belki..." 

Astronot arkadaşı aracın tepesine yakın bir yerde bulunan kabini işaret ederek: 

İşte bizim seyahat edeceğimiz yer, dedi. Araca oradan kumanda edeceğiz. 
orada yiyip içip, uyuyacağız. 

-Pekl ya diğer kısımlar? : 

-Alttaki kademeler itici güçler. Onlar görevleri bittikçe tek tek bizden ayrılacaklar.. 

Ahmet uzay yolculuğunda giyeceği özel elbiseyi prova ederken de şaşkındı. Üçdeş değil, tam on beş katlı bir elbiseydi bu.. İç kısmı hava ile şişirilmiş, üzeri plâstik alüminyum tabakalar- dan Yapılmış 15 kat.. Bunları nasıl taşıyacağını düşünürken yüzünün aldığı ifadeden tedirginliğin! anlayan astronot arkadaşı: 

“Tehlikeli radyasyondan, küçük göktaşlarından başka türlü korunamazdık ki! 
diye onu yatıştırmaya çalıştı. Hem uzayda yerçekimi yok..Elbiseyi taşımak bu kadar külfetli de olmaz.. 

-Uzay kabininin içindeyken de bunlari giymemize gerek var mı? 

-Fırlatılış sırasında var.. Allah saklasın bir Kaza falan olursa bu elbiseler bizi daha iyi korur, Ama için rahat etsin, kalkış başarılı olursa-dediğin gibikabinin içinde giymeyiz. 


Birlikte uzay yolcuğuna çikacağı astronot arkadaşı Co, iri yarı, uzun boyluydu, Hele Ahmet'le yan yana geldiklerinde onun heybeti, Ahmet'in ufak tefekliği daha belirginleşiyordu. Bu belirginlik kısa sürede isimlerini de etkiledi. Uzay merkezindeki diğer astronotlar, teknisyenler, bilim adamları astro- 


not Co'yu KOCA CO, çocuğu da KÜÇÜK ASTRONOT diye çağırmaya başladılar. 


“Yazan: 
Birsen TÜRKÖZ 


Nihayet beklenen gün gelip çattı, Bütün hazırlıklar tamamdı. O sabah her ikisi de Yıkanıp kahvaltılarını ettiler, Doktor ikisini de baştan aşağı tekrar muayeneden geçirdi. Uzay elbiselerini 


.SİYİP hazırlandıklarında küçük astronot 


heyecandan yerinde duramaz olmuştu. 


Kocaman füzeyi uzaktan görünce Yyi- ne bütün vücudunun özellikle beyninin karıncalandığını hissetti. 

Asansörle modüllerine çıkarken bir an pişmanlığa benzer bir duygu sardı içini. Dünyayı, insanları, anasını, baba-” sını, Elif'i bir daha göremeyecekmiş gibi geldi. Hatta tarlaları sarı buğday başaklarının rüzgârda dalgalanışları geçti aklından "Yol" diye silkindi. "Tarlaya ,toprağa dönmek istemiyorum. Uzayda yıldızlara, gezegenlere yakin olmak İstiyorum ben,." 


saat ona hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. 
Nihayet, çelik ve cam elyafından yapılan koltuklarına oturup kayişlarını bağladılar. Atış kontrol merkezinde geriye doğru sayma başladığında heyecani son raddedeydi küçük astronotun.. 


Ve işte, kontrol kulesinden herşeyin tamam olduğu bildiriliyordu. Birkaç Ssaniye sonra Koca Co'nun İşaretiyle sol elinin altındaki kolu çekip, nefes bile almadan bekledi. Korkunç bir patlama, hafif bir sallantı. Yalnız bir kaç saniyelik bir sallantı.. Motor harekete geçti. 
Füze, dev bir itici güçle fırlamıştı.. Küçük astronot hafif bir baygınlık geçirmiş gibiydi. Arkadaşının, önündeki kadranlara bakıp gülümsediğini görünce her şeyin normal olduğunu anlayıp derin bir soluk aldı. Kısa zamanda ses hızını aştılar. Motor gürültüsü duyulmaz oldu. 


Bir süre sonra birinci kademenin araçtan ayrıldığını belirten sinyaller belirdi. Yakıtı ve görevi bitmişti. Küçük astronot arkadaşına baktı. Koca Co: 


-Onun işi tamam,diye güldü. Atmosferde taklalar atarak okyanusa düşecek. 
İtme görevini ikinci kademenin devraldığıni bildiren koca Co, küçük âstrono- ta: “Taşıtın rotasını kontrol etmesini" söyledi. Atlantik üzerinden Afrika'ya 


doğru yönelmişierdi. 

Heyecanla inanmazlıkla geride kalan Dünya'ya bakıyordu küçük astronot.. 

"Türkiye'yi , memleketimi görebilir miyim?.."" diye düşündü bir an. Sonra bu düşüncesine kendi de güldü. Dünya'ya yukarlardan bakabildiği için böbürlendi kendi kendine. Elif'i,anasını, babasını hatırladı" Ne yapıyorlardı acaba? Elif başını gökyüzüne kaldırıp (ağabeyim uzayda) diye aklından geçirir miydi? 

Küçük astronot 183 km. yükseklikte olduklarını tespit ettiği an ikinci kademenin de görevi bitmişti. Ayırma mekanizmasını Çalıştırın onu da gövdeden kopardı. Artık hızlarını 3. kademe sağlyordu. Atmosfer dışına çıktıkları için yer çekiminin de etkisi kalmamıştı. Binlerce km. hizla yörüngede dolanıyorlardı. Hem de hiç güç kullanmadan... 

Küçük astronotun gözü saate İlişti, bir an yanlış gördüğünü sandı. Kalkıştan bu yana tam 12 dakika geçmişti. Saatler kadar uzun gelen 12 dakika... 
Koca Co, aracın sistemlerini kontrol edip, merkez üssünün uzmanlarıyla bilgi alış-verişi yaptı. Yerdeki kontrol ekipteri onları Ay'a yolcu etme- den herşeyden emin olmak istiyorlardı. 
Onların görevlerini tam olarak yapmaları için bekleme yörüngesinde üç tur daha yaptılar. Koca Co: 

-“Şu-an biz de yer yuvarlağının bir uydusuyuz, dedi. Nasıl? Hoşuna gidiyor mu uydu olmak? 

Küçük astronot başını salladı. Onun aklı fikri Ay yoluna girmekti. Bu yüzden sabırsızlanıyordu. Merkez üssünden direktif gelip son motoru da ateşlemeleri bildirilince keyfi yerine geldi. Motor ateşlenip hız arttırılarak yer çekiminden kurtuldular. Çok istemesine rağmen yine de yüreği bir hoş oldu. Sanki bir kopuş oimuştu. Dünya ile, belki hayat bağlarıyla-kopuş.. Onlardan büyük bir hızla uzaklaşış..Hem de ne hız. Arkadaşına sorduğu zaman kulaklarına inanamayıp bir daha, bir daha tekrarlattı. Koca Co dişlerini göstere göstere gülümseyip: "Saatte 40.000 km.." diyordu. Küçük astronot motorlu araç olarak traktöre, otobüse,trene binmiş, taş çatlasa saatte 
80 kmyi aşan bir hız görmemişti. 
Komuta modülünün penceresinden Dünyahın gittikçe küçüldüğüne bakarak on- dan uzaklaşmakta olduklarını anlıyorlar- 


dı. 
Artık motor da otomatik olarak dur- 


muş, üç gün sürecek Ay “yolculuğu başlamıştı. Araç Ay yolunda değişik hızla ilerliyordu. Koca Co: "Ay'ın çekim alanına girdiğimizde aracımız hız kazanacak" dedi. "Hatta, Ay yörüngesine girdiğimizde hızımız daha da artacak..." 
Küçük astronot: "Tanrım," diye düşünüyordu. "'Bunları kizkardeşim Elif'e anlattığımda kuşkusuz inanmayacâk.. 


Ay'a indiğimi ispatlamak için Ay taş- 


tarı götürmeliyim.. 
Küçük astronot buniarı düşünürken araçta başaşağı “duruyordu. Başı Dün- 


ya'ya, ayakları siyah gökyüzüne dönük- . 


tü.. Suni olarak yaratılan uzay tünelin- den, ağırlıksız ortamda yaşamaya alışmıştı. Yer çekimi olmayan bu ortamda öte beriye çarparak dolaşmak hoşuna gidiyordu. Zamanla bıkıp bir yerde oturmak hareketsiz durmak isteyince, kendini koltuğa bağladı. Modülün penceresinden Uzayı seyrederken çubuklarla meyva sularını İçip, çay şekeri büyüklüğündeki yemeklerini yuttular. Modülün 


penceresinden görünen gökyüzü simsiyahtı. Çünkü onu renklendirecek atmosfer molekülleri yoktu. Dünya ise Xüçük astronot gözlerini alamıyordu. Dünyanın görüntüsü belki uzaydan seyredilebilen en güzel görüntüydü. Okyanusun mavösi, bulutların kar beyazıyla piril pırıldı. 
Ormanların yeşili, çöllerin kırmızısı, grisi bile belli oluyordu.. Zaman zaman okyanusların yansıttığı Güneş ışığı öylesine güzel bir görünüm yaratıyordu ki, koca Co ve küçük astronot hayranlıkiarını gizleyemiyorlardı: "Şiirleri, resimleri, müzikleriyle mehtabın övgüsünü yapan sanatçılar asıl şu harikulâde manzarayı görmeli.."' diyorlardı. "Kimbilir ne büyük Şahaserier yaratırlardı..." 


Bir ara önlerindeki 


hızlarının iyice düştüğünü farkettiler. 
Sorduğunda: ş 

-Ay çekimi alanına girdiğimiz de hı-Zımız artacak diye tekrarladı Koca Co. 
"Çünkü.." Sesinde ve tavrındaki tedirginlik dikkatini çeker&k: $ 

-Çünkü?! diye üsteledi küçük astronot. 

-Çünkü..-Söylemek istemediği halde kendini tutamadı-" 

-Çünkü, dedi. Şu an öyle bir yerdeyiz ki; bizi Ay çekiyor, Dünya çekiyor Güneş çekiyor. 

O ara kontrol merkezinden gelen bir direktif konuşmalarını kesti. (Aracın yönünde hafif bir sapma olduğu bildirilip üç saniyelik bir ateşlemeyle yönlerini düzeltmeleri Için uyarılıyorlardı. Koca Co önündeki aletleri dikkatle gözden geçirdi. "Evet" diye cevapladı telsizden kontrol merkezini.. "Hafif bir sapma var, Motoru üç saniye ateşleyerek aracın yönünü düzeiteceğim." 

Küçük astronot olanları pek ciddiye almıyor, her şey yolunda tahmin ediyordu. Fakat arkadaşının merkeze verdiği bilgi ile heyecanlandı Koca Co: "önündeki ibrenin Yanmadığını, dolayısıyla motorun ateş almadığını" söylüyordu. 
Kontrol merkezinden verilen talimatlar, arkadaşının cevapları bir süre zihnini karıştırdı. Onları dinlerken bir yandan da pencereden uzay boşluğunu seyrediyor, motorun ateş almaması halinde ne gibi sonuçlar doğacağını bulmaya çalışıyordu. O ara koca Co'nun yarı ciddi, yarı şaka: "Bizim için en korkulu ihtimal bir ASTEROİD olmaktır" dediğini duydu. 
Zihnindeki soru böylece cevaplanmış oluyordu.. Yüreğinde bıçak gibi korkulu bir acı hissetti: 

Koca Co hâlâ uğraşıyor: 

—Ne yapacağız? Diye söyleniyordu. 

Bu durumda Dünya'ya da dönemeyiz artık. "Dönemeyiz.." diye tekrarladı küçük astronot. "*Ya Ay taşından kolye? 
Ya, tarla? Sürülmüş toprak kokusu ?.." 
Bir özlem büyüyüverdi içinde.En çok ta toprak özlemi..Uçsuz bucaksız uzay boşluğunda büyük bir hızla sonsuzluğa doğru giderlerken en çok toprağı özlüyor, tabanlarının altında toprağın güvenini arıyordu. — 


ibrelere bakip — 


Koca Co: 

“Söyle küçük astronot , dedi. Hayatın söz konusu. Konuşmak senin de hakkın Ne dersin? 

Neme diyebilirim?.. diye kekeledi küçük astrcnot, 

“Onca uzay kitabı okursun.. Bu durumda ne yapmamız lâzım? Belli bir oksijen depomuz var, üstelik yönümüz Güneş doğru meylediyor.. 

-Fakat!.. Şaka 'mı ediyorsun Koca Co? Be-ben anlamam ki!.. Can kaygısıyla Koca Co kabalaşıvermişti: 

“Peki, neden anlarsın sen? diye bağırdı. 

-Topraktan anlarım. 

-Toprak mı? diye alayla güldü Koca 


-Tabi.. Çiftçi çocuğuyum ben.. Hangi toprağa ne ekilir, ne kadar gübre Vverilir, nasıl sürülür, ne zaman biçilir onları bilirim.. 

Koca Co uzaktan göz kırpan Dünyat yabakarak: 

-Toprak!.. diye tekrarladı. Hah toprakmış.. Ayağının altinda toprak olma- 
&ktan sonra toprak bilgin ne işe yarar? 

Küçük astronot uzay boşluğunda müthiş bir hizla bilinmeze giderken acı içinde titriyordu. Oysa ki toprağın üstünde kendinden ne kadar emin, toprağı sürerken, ekerken, biçerken ne .kadar becerikliydi.. — “ Ş < 


Yeni sürülmüş toprak kokusu geldi bumuna yine.. Sonra babasının: "Tarlâya erken varmalıyız. Toprak tam sürü- - lecek nemlilikte şu an," diyen sesi çınladı kulağında, 

-Hadi oğlum, kalkmıyor musuri? 
Küçük astronot sanki yanıbaşında duyduğu sesle sıçradı: "Dünyanın uzaklığına rağmen babasının sesi ne kadar yakından geliyordu.." 

Gözlerini açıp silkindi..İnanmazlıkla, sevinçle etrafına baktı.. Uzayda değil, , evinde, yatağındaydı.. Tüm olanlar rüyaydı demek.. 

Sofradaki daldırıp: 

-Hadii, diye tekrarladı babası : Yüzünü yıka da sofraya gel. Yolumuz uzun. 
Çok uzun.. 

"'Uzun..." diye anlamli anlamlı güldü küçük astronot. Oysa ki üç adım Kadar kısa, üstelik zevkli geliyordu artık tarla yolu ona... 


sıcak çorbaya kaşığını 
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NEDEN GÜLMEMİŞ 

Bir davette Ahmet 
Bey çok güzel bir fıkra anlatır. Davette bulunanların o kadar çek hoşuna gider ki herkes gülmeye başlar. Yalnız, 
Hasan Bey çok ciddidir, hiç gülmez, bunun üzerine Hasan Bey'in bir arkadaş: yanına yaklaşarak: 

— "Kardeşim, Ahmet Bey'in anlattığı fıkraya niçin gülmedin? 

— "Ben Ahmet Bey". 
le konuşmuyorum da, eve gidince güleceğim." 


“Evet evet gerçekten sevimli 


MEKTUBUN GÜRÜLTÜSÜ 
Çok iri harflerle mektup 

yazdığını görünce arkadaşı s0- 

rar: i 
—"Niçin bu kadar iri harflerle yazıyorsun?" 

—“Annem biraz sağırdır 


NEREDEN GELİRMİ Ş? 

Hintli bir satıcıdan bir köpek almıştı. Ama eve getirir getirmez köpek ölmesin mi? 

Hemen koşup köpeği satan adamı buldu. "Bana sattığın köpek için, hani bu on yıl yaşar demiştin!" dedi. 

—"Evet ne olmuş demişsem?" 

—"Daha eve götürür götürmez öldü." 

Satıcı, "'Orasını bilemem"'diye omuzlarını silkti. "Hayvan on yaşını bugün doldurmuşsa, ben nereden bilebilirim." 


m 


bir çocuk. Üstelik, çok zeki olacak..." 


OLAY 


i İki arkadaş yolda karşılaştılar. 
—"Bizim Fehmi bir kaza yapmış, na- i 


sıl oldu acaba?" 3 
—"Bak şu karşı köşedeki çınar ağa- bi cını görüyor Musun?" 
—"“Evet" ö 
—“İşte Fehmi senin gördüğünü gör-” g memişti..." İ ni 


YAZISIZ 
Ümran EEE EN 


YAZISIZ | 


Ni 


, “Artık televizyonda kovboy i filmlerini seyretmeni istemiyo- | i 


“ 


rum. 


g ğ ğ 
Tİ 


YAZISIZ 


TARİFE iİskoçyalı" 


nın biri bir 


doktora muayene olmaya gitmişti. Doktorun kapısın- da şöyle yazıyordu. "Birinci vizite 1000 : 
lira, ikinci vizite 500 lira." 

» İskoçyalı kapıyı açıp, içeri daldı: 

— Merhaba doktor o bey! 
Ben gene geldim..." 


ARADAKİ FARK 

Monterrey'de iki arkadaş aralarında konuşuyorlardı. Biri, "Yanılmıyorsam" dedi. 
"Bu eyaletin valisi bu çiftlik- te doğmuş, öyle değil mi?" 
. —"Vali burada doğmadı. 
Bizimki valiliğe getirildikten sonra burada bir çiftlik doğdu! 


YAZISIZ 


— Ah şu futbol merakı... 
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KARİKATUR 


KULU 


SEMİH BALCIOĞLU 
SİZLERLE 


Sevgili Çocuklar, 

Bundan sonra bu sayfayı arada sırada başarılı arkadaşlarınıza ayıracağım. İlk olarak Gaziantep'ten Ebru Büyükbeşe kardeşinize ayırdım. Siz de bu kardeşiniz gibi çalışın ve sayfa sizin de olsun. 

Selâm ve sevgiler.. 


EBRU BÜYÜKBEŞE 


1970 yılında Gazlantep'de doğdum. Kim- 
ya Mühendisi ve Meslek Yüksek Okulu öğretmeni olan annem Sevinç Büyükbeşe ve babam eczacı Refik Büyükbeşe'nin anlattıklarına göre, her çocuk gibi düşe kalka büyümek- 

le meşgulken, yine her çocuk gibi ezberlediğim şiirleri ve piyanodan çıkardığım bazı acayip sesleri çilekeş misafirlerlmize dinletmenin mutluluğuna ben de erişmişim. 

Gaziantep Belediyesi Öykü Yarışması birincişi, Milliyet İlkokutlararası Bilgi Yarışması Gaziantep birincisi, Gazlantep Anadolu Lisesi hazırlık sınıfında ise iki takdirname ile ödüllendirildim. 

Gaziantep mahalli basınında yeralan yazılarımın yanı sira, 
1981 yılında yine TERCÜMAN Çocuk Dergisi'nde şlirlerime bir sayfa ayrılmıştı. Bu sene çalışmalarımı daha da genişleterek karikatür, deneme, masal, İngilizce, kompozisyon uğraşılarına da eğilmiş bulunmaktayım. 


İMDAAAT... 


ni 


AAA' GÖLBENE 
NE OLDU 7... 
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16 MAGERASIN- 
DA ANLATILIYOR. 


i HIÇ KİM - 
SENİN AKLINA 

GELMENECEK 
HARİKA BİR 


r zi a ŞİKANET İMI DÜŞÜN. BOYLE , BUM AMA KOROTLARI Gö ETMEK İÇİN HESECANLI GENCLER GI8Sİ YAPABİLMEK İçiN SÖYLEMİ YO - DANRANMANI BIRAK, BU »POo DÜNYA KADAR 


RUM. Bu RO- NE ez ROBOTLARINI KİME irri BOTLARA BİR © EM, 
PARAN Girmi... A ZAMAN HARCADIM!. 


BUNLARIN HEPSİ, ti : i pzmlem en Ri L ,. eg A Şer EKANİK LERİ Dİk- — V . UL ETMI Sar Lİ Biz BE ONLA- NE . MDı e re er ii JIN O NİK OLDU. . UNU BiLkı... 
GUNU SANMALI, ELEĞİ DE 


VALANCE DENEN ADAMIN Bi 


Sızızı VARDI... HEMDE 
KORKUNÇ BİZ Sı.,, 


SONUM YAKIN. 

BUNU, HİSSEDİYOR! 

Avci iggüpüsü it. 


DEVAMI HAFTAYA 
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DUM, HEM UYKUM GELDİ. SABAH YAKLAŞIYOR AMA... 
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BENİM DE 
KAFAM KIZMAYA 
BAŞLADI. ŞUNLARI GÜ- 
ZELCE DÖNMEK İSTİYO BU NOKTAYA ATACAĞIM BİR KAFA ONUN 
KESER / 


e VAY. BİRİSİ 
CESARETLENDİ YANDA - İNİ 
Kİ AĞACA GEÇELİM!. üU” KAFAM 


iyi ki Şu PAL 
NARMIŞ. NE OLUR 
NE OLMAZ MAY- 
MUNUN AYAĞINI 

DA TUTAYIM 


UÇMAK GÜZEL 
OLMASINA GÜZEL DE. z die 
MUN BENİ YA- 


KUŞ OLMAYINCA TADI 
KAÇIYOR. NAY/.. i 
Mi KALAMASAY - 
ENARL, PRENSES TE DI işiM Bİ-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DÜŞÜYOR 1. 


il MAYMUNLAR FENA 
ÜŞÜTTÜLER. SAYILARI 
DA GİTGİDE ARTIYOR... 


TENGİZ METİŞ ... 
BENİ ÖLDÜRECEK Bu 
YABANİLER. AY/.. ELBİ- ARTIK çok OLUYORSUNUZ. 
SEM YIRTILACAK / SETER... ŞAKADAN HOŞLANIYO - pi RUZ. DEDİKSE, Bu KADAR İLEZİ GİDİN DEMEDİK ki... 


Bu MAYMUNUN ELİNDEKİ 
HEY / : i ODUNU BEĞENMEDİM... 
... SAĞLAMLIĞINI KAFAMDA 
BU YAPTIĞINIZA DENEMESE BARI. 
KALLEŞLİK DERLER ./. ll 


ERKEKSENİZ TEKER 
TEKER GELİN /. 


HINNGH.İ. BENİ İNSANLAR BAĞLAMIŞ OLSALARDI SARMA - IKLARI BU KAPAR BERBAT 
EKİLDE DOLAŞTIRAMAZLARDIL. 


- 4 


HEY/. GERİ ; i i , AMMA İŞ HA. 
Bl e MAŞINANL i Gu HİYANKLAR RESMEN 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ACABA >. 


NEYSE/. OTEki 
MAYMUN HER NE DEDİYSE 


BU ADAM BENİM KAFAMIN KALINLIĞINI DENEMEKTEN 
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TENGİZ. çok KORKUYORUM!. 
SENİ BİLMEM AMA, BENİ ÖlLDüz-MEĞE NMETLİ GÖRÜNÜYORLAR, 


BUNLAR Bizi NE YA- 
PACAKLARINI TARTIŞIYOR - 
LAR GALİBA TENSİZ ”.. 


PRENSES HAKLI... 
FAKAT ULU TANRIDAN 
ÜMİT KESİLMEZ... BU MAY- 
MUN DA AMMA SAMİMİ... 


NE SÖYLÜYORSUN BE'EX 
ARANIZDA DURA DURA EPEYCE: MAY-. 
MUNLAŞIP SİIZE BENZEDİM AM/) DİLİNİ - Zi HALA ANLAYAMIYORUM. . 


DEVAMI HAFTAYA 


“am elyaf kaplı olanların özelliği 


yepyeni bir sanayi kurulmasına yolaçtı.. 


eniz üstünde süzüle süzüle gi- 

den, küçük parlak renkli sörflere bu yıl hemen hemen bütün plajlarda rastlanıyor. Batmayan ve ortasında direği olan uzunca bir tablanın üstünde, küçücük bir yelkenden yararlanarak ayakta durmak, hele hele rüzgârın etkisiyle kaymak aslında ustalık isteyen bir iş. 

Bizde sörf yapanlar bu işi düşe kalka öğrenmeye çalışıyorlar ama, Avrupa ülkelerinde sörf için özel kurslar bile açılıyor. 


SÖRF ÇEŞİTLERİ 


Sörflerin çeşitli tipleri var. 

Kayıcı tablanın içinde poliüretan köpük bulunuyor. Dışları ise ya polietilen, ya cam elyaf ya da suni akrilikle kaplanıyor. 

Polietilen kaplı olanlar en dayanıklıları. Bunlar bir yere çarparak delinirlerse kolayca tamir edilebiliyorlar. 


ise çeşitli renklere boyanabilmesi. 
Böylece görünüşleri güzel oluyor. 
Darbelere dayanıksız bu tipler çabuk deliniyor. Fakat tamir edilmeleri mümkün, 

En iyileri suni akrilik kaplı olanlar. Bunlar hem polietilen kaplı olanlardan daha hafif, hem de darbelere karşı daha dayanıklı. Bu yüzden fiyatları da diğerlerine oranla hayli yüksek. i 


ÖZELLİKİRRi 


Sörfler yapıldıkları malzeme yönünden olduğu kadar, şekilleri yönünden de çeşitli tiplere ayrılıyor. 

Altları düz geniş tablalılar bu işi yeni öğrenenler için en uygun tipler, Altları düz dar tablalılar ise dalgalı bir denizde bile kullanılabiliyor. 
Ancak bunlara binmek ustalık istiyor. 

Altları yuvarlak olanlar çok az rüzgârda bile sürat yapabiliyor. Ancak bunlarda dengeyi sağlamak çok güç olduğundan acemilerin binmesi mümkün değil. 

Bir de bu tiplerin karışımı olan geniş, oldukça ağır ve fazla hızlı gitmeyen tipler var ki, acemiler için en uygunları bunlar. 


DENİZ 
JÜLLERİ 


FİYATLARI 


Sörflerin | fiyatları yapıldıkları malzemeye ve şekillerine göre değişiyor. 70-75 bin liraya da satılanları var, 225 bin liraya satılanları da, 

Aslında bu işe merak saranların sayıları arttıkça, sörf yapan firmalar da çoğalıyor. Bu yüzden fiyatlar gittikçe düşüyor. 


MASRAF KAPISI 


Avrupa ülkelerinde bu spor dalı ile uzun süre' meşgul olanlar devamlı su içinde kaldıklarından üşümemek için özel bir elbise giyiyorlar. Balıkadam elbisesine benzer bu elbiseleri almak isteyenler 20-30 bin lirayı gözden çıkartmak zorun- da, 


KIRALIK SÖRFLER 


Sörf yapmayı öğrenmek isteyenler için yabancı ülkelerden bazılarında özel kurslar açılıyor. On saatlik kurslara katılanlar 10 ile 15 bin lira arasında bir ücret ödüyorlar. 

Yılın belli bir döneminde ve ancak kısa süre sörf yapabilme imkânına sahip olan kişiler sörf satın almaktansa, plâjlardaki kiralık sörflerden yararlanıyorlar. Ancak sörf kiralamak için bu konuda açılan kurslardan diploma almış olmak şart. 

Sörf yapmak belki oldukça zevkli ama, bu işin acemileri zaman zaman tehlikeli durumlara düşebiliyorlar. Denge sağlamanın güçlüğü yüzünden sık sık denize yuvarlanıyorlar, Bu yüzden çok iyi yüzme bilmeyenlerin sörf yapmaları son derece tehlikeli. 


Bu işin ustaları ise ne kadar usta olunursa olunsun kıyıdan fazla uzaklaşılmaması gerektiğini söylüyorlar. 
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BAĞARCIN DAĞARCIK kvk 


SİZİN İÇİN 
ÖĞRENDİK 


Anadolu'ya Türk imzası nasıl atıldı? 


Güzel Anadolumuzun ' yabancılardan temizlenmesi, Türk egemenliği altına girmesi ilk defa Alparslan'ın oğlu Melikşah zamanında başlamıştır. 17 yaşındayken Taht'a geçen Türk tarihinin bu en büyük hükümdarı, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı Anadolu Melikliğine getirerek, Türk imzasının Anadolumuza atılmasını sağlamıştır. 


BİRLİKTE YAPALIM 

Kitap okumaya meraklısınız, ama onları nereye koyacağınızı bir türlü bilemiyorsunuz... Eğer evinizde size ait bir kitaplık yoksa, sivayın kolları birlikte yapalım... Tabii tarif etmek bizden,uygulamak sizden. 


GEREKLİ MALZEME: 

2 adet 19 mm kalınlığında 
80x20 sunta 

3 adet 19 mm kalınlığında 
90x20 ebadında sunta 

1 adet 80x94 ebadında duralit 

48 adet vida 


Kitaplığın iki yanı olan 80x20 ebadındaki iki suntayı 3 eşit parçaya bölünecekmiş gibi işaretleyin. Raf parçalarını işaretli yerlere ağaç vidalarıyla vidalayın. Duraliti arkasına muntazam bir şekilde yerleştirip, vidalayın. Kitaplığınızın iskeleti hazır demektir. Şimdi iş, bu güzel kitaplığı istediğiniz renge boyamaya.kaldı. 


& 
Zİ Rüzgür sörfü bir tahta ve bir yelkenden oluşan araçtır. Tahta 
4 metre uzunluğunda, 15 kg. 
ağırlığındadır. Dünyada son yılların en yaygın sporu haline gelen sörfü yapabilmek için, tahta üzerinde denge kurmak ve 5 metrekarelik yelkeni ustaca kullanmak gerekmektedir. 


© Ceza vereyim derken... © Biraydır hapşıran kız 


Kitaplığınızı boyarken bir yere ya da üstünüze yağlıboya bulaşti- 


le silin. Eğer boyanız selülozik ise asetonla çıkarmayı deneyin. 


rirsanız, hemen benzin- 4 


Fransa Kralı Ondördüncü Louis'e sarayın muhafız alayındaki askerlerin yaptığı hatalar atılıyor ve ceza talep ediliyordu. 

Bir onbaşının adından öylesine bahsedildi ki, sonunda Ondördüncü Louis dayanamayıp bağırdı: 

— O adamı çavuş yaptım. Artık onbaşı demeyi bırakın! 


İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 15 yaşındaki Lisa Prince, bir ayı aşkın bir süreden beri hapşırıp duruyor. Dakikada ortalama 12 defa hapşıran Lisa, 8 kilo verdi. Lise bitirme sınavlarına giremedi. Lisa'nın tek ümidi, allerjik olan bu durumun başladığı gibi bir anda bitivermesi... 


ge DAĞAR 


JAPONYA'DA KURŞUN 
HIZINDA TREN YAPILDI 


'T eknoloji konusundaki üstünlüklerini bütün dünyaya kabul ettiren Japonlar, önümüzdeki yüzyılda da tahtlarından inmemek için buluş üzerine buluş sergiliyorlar. 

Günümüzden yirmi yil önce en hızlı treni yapan Japonlar, kendi rekorlarını yine kendileri kırıyor. Saatte 516 km. hız yapabilen yeni bir treni geliştirmeye çalışan Japon mühendisler “KURŞUN HIZIN-DA TREN" adını verdikleri bu modelin şimdilik yedi kilometrelik bir mesafede denendiğini belirtiyorlar. Denemeler başarıyla sonuç lanırsa, Kurşun Tren, 700 km.lik yolu 1 saat 15 dakikada alabilecek. 


SAKATLARA 
KORKU YOK !.. 


Fransa'da sakatlar için bir alarm aleti yapıldı. Yaşlı ve sakat kişilerin darda kaldıkları anda yardımlarına koşabilmek amacıyla geliştirilen bu alet şu şekilde işliyor: 

Yeni alarm sisteminin küçük vericisi, muhtaç kişinin bileğine takılıyor. Üzerindeki düğmeye basıldığı anda ilk yardım merkezinde sinyaller çalmaya başlıyor. Merkez, sinyali aldığı kişinin yerini kısa bir sürede tespit ederek, en geç 5 dakika içinde yardıma koşuyor. 


rek kendilerini vahşi hayvanlardan korurlar, Herhangi bir tehlike anında ise, bir daire meydana getirerek düşmanlarına karşı boynuzlarıyla bir kalkan meydana getirirler. 


* Bir filin kaç fareye bedel 

olduğunu anlamak isteseydik; 

Dev bir terazinin bir kefesine 

fili, diğerine ise tam 60 .bin 

fareyi koymamız gerekirdi... 
— 
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Bazı papağan türleri elli Yaşına kadar yaşar... Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki bir kuğu ise tam 81 yaşına kadar ömür sürmüştür. 


* Memeli hayvanların uzun yaşama rekortmeni Asya filidir. 


Asya filleri arasında elli, hatta yetmiş yaşına kadar yaşayan- 


lar bile vardır. 
—ak 
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© Salyangozlar da yarışır! 


İngiltere'nin Norfolk şehrinde her yıl son derece ilgi çekici bir yarış yapılıyor. 40 santimlik bir parkurda düzenlenen yarışın Sporcuları salyangozlar. Evet yanlış işitmediniz!.. Sahipleri tarafından özenle beslenen salyangozlar, yarışı kazanmak için canla başla koşturuyorlar. Bu yılın 
.şampiyonu Ess adlı 4 yaşında bir salyangoz. Yarışı tam 4 
dakika 10 saniyede tamamlayarak sahibine bir kupa kazandırdı. 


ANNEM 

Annem gülüyor, 

Evin içine bir güneş doğuyor. 
Annem kızıyor, 

Kara bulutlar kendisini göşteriyor, Annem beni seviyor, 

O anda dünyam tozpembe oluyor. 


Yasemin Mirahmetoğlu : Divriyi/SİVAS 


İdris OKAN, Hüsamettin ÇAKIR p 

Levent TURAN, Abdi ALAT Mehmet GÜMÜŞ/KDZ. EREĞLİ Vİ DöŞLEDİĞİM DÜNYAM 
AİLEM : 

Bazen gözlerimi yumduğum zaman; 

Annem, babam l Bir dünya düşlüyorum, Dedem, ninem . Bu dünyada sevdalıyım ben herşeye Toplanırız biz her akşam l İsterseniz anlatayım sizlere. 


“Benim dünyamda çocuklar hiç ağlamaz, Yüreklerini kin, nefret bağlamaz. 
| Kara derili çocuklar ekmek diye yalvarmaz 
Şuradaki yoksul nine hastalıktan ölüp gitmez! 
| Benim dünyamda Güneş hiç batmaz 
" Çocuklar karanlıktan korktuğu için, Dedemin yok | Gece hiç olmaz. 
l l 


Bir çatının altında. 


Babam işte çalışır 
Para kazanır. 
Annem evde 


Hiç dişleri Analar, babalar, kardeşler hiç ağlamaz" Anlatır hep İşte böyledir kardeşlerim, 


Geçmişleri. Benim düşlediğim dünya Ne kadar güzel değil mi? 
Ninem evin Yazık ki bir hayal,bir rüya Neşesi DÜŞLEDİĞİM DÜNYA! 
Güldürür he 
Bizleri, vi Nuran TOZOĞLU/Ereğli-KONYA Ben okula f 
Giderim | Sefer GÖK/ SAMSUN Bir şeyler ön 
Öğrenmek için | ÖĞRETMENİM 


Gökyüzünde bir yıldızsın 

Karanlıkta parlayan bir ışıksın Gökyüzünden uçup gelen bir meleksin Sen öğretmenim. 

Bak nasıl parlıyor yosun rengi gözlerim. 


İşte benim ailem 
Akşam yine toplanırız Çatımızın altında 
Neşe dolar her köşesi 


Selim TOSUN /Kayseri Bak nasıl titriyor sesim. 
i Sana sesleniyorum öğretmenim, R zl Kalbimin sevgis! 


Beynimin övgüsü hep senindir Öğretmenim, 


6) : Yeni çıkan bir filiz kadar tazesin sen HEDİYE i Benim canım öğretmenim. 
KUPONU . Murat, Melih KOÇAK/ANKARA >, DRENE Halis Koç — Tuzla/İST, 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uzaklaştırılır. 


keridisini kaçırmayı kabul etmeyince kaçan esirlerini arayan bir asker grubuna Torgal'ı ihbar eder. Az sonra Torgal yakalanıp köyden 
NANUNUUT 0 


Kara Kadırga 
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ÖZET: Günün yorgunluğunu akşam yemeğinde çıkaran Torgal yemekten sonra atını gezdirmek ister. Sauya adlı küçük kız 'Torgal 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İ LANIM ŞİMDİYE KA- 
Ze. i 


İŞTE KELA SL yö- 
ZÜNE ÇILIYOR.SÖY- 
LEMİŞTİM, SiZE . KAP- 


PAZ Hiç MACLUP 
OLMADI... 
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TORGAL £.. 
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BEN! GOL SAŞIR TTIĞI- 
NI İTİZAR EDİYORUM. 
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inası, Hangi şeklin hangi sayı 

öne sulianılmış olduğu buununca soldan sağa ve yukarı dan aşağı bütün işlemler doğru çıkıyor. 

Elimizde iki ipucu var, Bunlara göre, soldan sağa en üst sıradaki bölmenin sonucu 63. 
Yine soldan sağa en alt sıradaki çıkartmanın sonucu ise 84“ 
Böylece hangi şekillerin 3 
ve 8 yerine kullanılmış ol 


gunu öğrendi Bu şekil ördüğüm erlere rak kların 4 , i 
0 hi ce 


üste konduğu zaman A ve B harfleri ile gösterilen 


şekillerden hangisi elde edi- 


r dersiniz? 


Dikkatinizi ölçün 
Nikah töreninde karşılaşan iki arkadaş konuşmaya dalmışiar. 
İlk bakışta aynı gibi görünen iki resim arasında ise tam sekiz fark var. Bakalım bu farkları ne kadar sürede bulabilecek siniz. 
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